
Bijdrage van de Ouderraad – november 2022 

Op 1 oktober hebben we het leer/werkplein in herfstsfeer gebracht. We hebben een sfeervolle 

poster opgehangen; voor je gevoel kun je zo het bos in lopen. Ook hebben we de ruimte herfstig 

aagekleed met paraplu's en regenlaarzen. Heb je ze zien hangen? 

 

 

Schoolreisje groep 1/2/3 - vrijdag 23 september 

Na een lekker ontbijt op school vertrokken de kinderen van groep 1/2/3 naar het vliegveld van Texel. 

Daar mochten we een kijkje nemen in de hangar en de vliegtuigen niet alleen bewonderen... nee, 

ook instappen was toegestaan. We waren op bezoek in de toren en hebben op het computerscherm 

gezien hoeveel vliegtuigen er op weg waren. Er werd uitgelegd hoe snel een vliegtuig is en hoe vaak 

er op een goede zonnige dag wordt opgestegen. 

Bij Flying Focus stonden er drie typen vliegtuigen: één om heel langzaam te vliegen, één met een 

motor aan de voorkant en een moter aan de achterkant – dan zijn de propellers niet in de weg om 

foto's te maken vanuit het vliegtuig – en één 'gewoon’ vliegtuig. De kinderen hebben hun eerste 

vliegles gehad - zelf sturen was wel stoer! 

De ochtend hebben we afgesloten bij De Krim. Daar mochten de kinderen alle kanten uit vliegen en 

genieten van rennen, lachen, springen en kregen ze een snack met limonade. Feest! Jammer dat de 

ochtend zo snel voorbij is gevlogen. 

 

 



Schoolreisje groep 7/8 - dinsdag 4 oktober 

Dinsdag 4 oktober was het zover; groep 7 en 8 ging op schoolreis! Met de trein! Voor velen een hele 

belevenis (en niet alleen voor de kinderen)     ! Na enkele vertragingen en overstappen kwamen we 

aan in Amsterdam waar we het Nemo gingen bezoeken. Het museum over wetenschap en 

technologie. Vijf verdiepingen vol tentoonstellingen, experimenten en workshops. Heel veel geleerd, 

verbaasd en vooral gelachen, eigenlijk was er tijd te kort. Na het bezoek aan Nemo hebben we onder 

leiding van Juf Martina en Juf Eloise een prachtige en leerzame minispeurtocht langs het VOC-schip, 

de Schreierstoren en door de Chinese wijk gedaan. Zo leerden we onder andere hoe de Spooksteeg 

aan de Nieuwmarkt aan zijn naam is gekomen. Daar wist Juf Martina een prachtig verhaal over te 

vertellen: Helena het spook van zeedijk. Na het Spookverhaal hebben we nog een lekker ijsje 

gehaald. Op de weg terug kwamen we erachter dat we de desbetreffende trein niet gingen halen en 

dus een bootje later hadden. Maar dat mocht de pret niet drukken want er was genoeg vermaak 

rond het centraal station omdat er die dag erg veel politie en ME op de been was door een 

voetbalwedstrijd die die avond werd gespeeld. Na wat boksen en handjeklap met de mannen van de 

politie was het nu toch echt wel tijd om in de trein naar huis te stappen. De weg terug ging gelukkig 

zonder hindernissen en overstappen waardoor de kinderen hun meegenomen spelletjes konden 

spelen met elkaar, of gewoon even bijkomen van de dag. Bij de boot in Den Helder werden we nog 

getrakteerd op een heerlijk patatje. Al met al was het een hele leuke dag! 

 

      


